
God wijst de weg 
Doopdienst 4 januari 2026 

 
 
 
 

Elias Willem 

Femke Maria 

 
 

In deze dienst worden 

 
Elias Willem Aalbers en  

Femke Maria Klok 
 

gedoopt 
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Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee 
maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee 

 
Je hebt al een naam 

maar je krijgt er één bij op dit feest 
want jij wordt gedoopt in de naam 

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Betsy Nobel 
Orgel: Leen van Kleij 
Piano: Sieger Jonker 

Zang: Christi Korenberg-Dekker  
en Anne Kwakkel 
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Orgel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) – ‘Liebster Jesu 
wir sind hier’, een dooplied: Lied 347, ‘Here Jezus, wij zijn 
nu’. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Vul dit huis met uw glorie  
Opwekking 815 Zie liedblad 
 
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Wij danken u voor alle lichtpuntjes 
 als de wereld donker is. 
 Wij danken u dat wij vandaag 
 twee kinderen in ons midden hebben 
 Elias Willem en Femke Maria 
 die worden gedoopt met water  
 en mogen leven in uw licht. 
A: WIJ DANKEN U DAT U DE WEG WIJST 
 NAAR UW TOEKOMST ZONDER EINDE 
 AMEN 
 
-we gaan zitten-  
 
Inleiding op de doop 
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Terwijl de dopeling en het doopwater worden 
binnengebracht zingen wij:  
De kracht van uw liefde Zie liedblad 
 
Doopgedachtenis 
 
We belijden ons geloof met  
Opwekking 770 Ik zal er zijn. Zie liedblad 

 
Doopgebed  
 
Doopvragen aan ouders   
Vraag aan gemeente 
-gemeente gaat staan- 
Gemeente, 
Wilt U dit kind met de andere kinderen  
in uw midden eerbiedigen en een plaats geven, 
zodat hij de ruimte krijgt 
om de liefde van God te leren kennen? 
Antwoord: Ja, dat beloven wij.    
 
Doopouders en kinderen komen naar voren. 
  
Doop  
 
Zegening 
Aansteken en overhandigen van de doopkaars. We zingen 
daarbij: De Here zegent jou Opw-kids 185 Zie liedblad 
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Tijdens het naspel van dit lied gaan de kinderen naar de 
kindernevendienstruimte 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Bijbellezing: Matteüs 2: 1-12 
 
Lied: 506: 1,2 en 4 
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2.  Al bent U nu nog maar een kind 
 zo hulpeloos en klein. 
 Wij weten dat het rijk begint 
 waarvan u Heer' zult zijn 
 Een rijk waarin de vrede wint 
 van oorlog en van pijn. 
 Wij loven U, Koning en Heer' 
 Koning en Heer', wij loven U Koning en Heer' 
 
4.  Wij gaan op weg naar Bethlehem  
 Daar ligt Hij in een stal 
 die Koning in Jeruzalem 
 voor eeuwig wezen zal. 
 Laat klinken dan met luider stem 
 en blij bazuingeschal. 
 Wij loven U, Koning en Heer' 
 Koning en Heer', wij loven U, Koning en Heer'. 
 
Overdenking 
 
We zingen samen lied 468 
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2. Geef de koning van uw leven 
 wat de koningen Hem geven, 
 breng uw schatten de verheven 
 in de stal geboren Heer. 
 
3. Laat uw loflied samenvallen 
 met het lied der heil’gen allen, 
 dat de hemelen weerschallen 
 van die jubelende wijs. 
 
4. Aan de koning uitverkoren, 
 uit een maagd voor ons geboren 
 moet ons hele hart behoren 
 onze lof en eer en prijs. 
 
Gebeden 
 
Gaven 
De kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
Gesprekje met de kinderen 
 
Slotlied: Lied 459 uit de Evangelische Liedbundel 
 
1 Lees je bijbel, bid elke dag, 
 bid elke dag, bid elke dag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. 
 Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
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2. Read your bible, pray every day, 
 pray every day, pray every day. 
 Read your bible, pray every day, 
 if you want to grow. If you want to grow, 
 if you want to grow. 
 Read your bible, pray every day, 
 if you want to grow.  
 
3. Lis ta bible, prie chaque jour, 
 prie chaque jour, prie chaque jour, 
 Lis ta bible, prie chaque jour, 
 si tu veux grandir, si tu veux grandir, 
 si tu veux grandir, 
 lis ta bible, prie chaque jour, 
 si tu veux grandir. 
 
Zegen  

 

Orgel: Matthew Camidge (1785-1844) – Gavotte 
 
 

In De Reesthof is er koffie, thee en limonade. 

 

Hier kunt u ook de doopouders feliciteren 

en elkaar een gezegend Nieuwjaar wensen 


